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Niet kleir
het leven

van Rob (

Ik ben niet trots, dat ik het overleefd heb,
maar ik ben wel blij. Weet u, waarom ik
blij ben? Omdat zij niet gewonnen heb-
ben, maar omdat ik het gewonnen heb.

itgeverij Verbum heeft zichzelf tot

U doel gesteld verhalen van over-
levenden van de Holocaust uit te

geven. Dat heeft al een reeks mooie boeken
opgeleverd. Oskar Schindler, Harry Fields,
Helga Herzberg zijn enkele namen van per-
sonen over wie reeds boeken verschenen.
Een nieuwe titel van Uitgeverij Verbum is
het dan ook zeker waard om een recensie
daan te wijden. Nu is er een tiende deel bij
gekomen, een boek over Rob Cohen. Sophie
Aalders interviewde hem uitgebreid. Uit die
interviews heeft zij het indrukwekkende le-
vensverhaal van Cohen op pakkende wijze
Opgetekend. Cock van Horzen, historicus
~ @ande Erasmus Universiteit te Rotterdam en

- €en persoonlijke vriend van Cohen, schreef
hetvoorwoord.

' 'O_p Zeventienjarige leeftijd meldt Rob Cohen
_Z’Ch_bfi de Hollandse Schouwburg. Tijdens
~ SENinvalin het bontatelier waar hij werkt en
- "Waarze bontvesten fabriceren voor de Duit-
- S€soldaten in Rysland, verstopt Cohen zich
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